Kerkdiensten

Dit kerkblad gaat als zomernummer maar liefst vier weken mee. Van alle zondagen kan ik
noemen dat ik de voorganger zal zijn op 9 juli, 23 en 30 juli. Op de zestiende van deze maand
begroeten wij een gastvoorganger. Wij lezen in Matthelis verder en nu uit de
‘Gelijkenissenrede’ (Mattheiis 13). Aanstaande zondag, 9 juli, vieren wij het Heilig
Avondmaal. Wij hopen op fijne en goede diensten!

E-mail

Bij thuiskomst van vakantie bleek het laatst binnengekomen bericht van 9 juni te zijn: een
mail van provider Ziggo, dat de mail helemaal vol zat en niet meer ontvangen of versturen
zou. Die stilstand heeft twee weken geduurd en op mijn eerste werkdag, 26 juni, ben ik
meteen aan de slag gegaan dit te herstellen. Alle mails van 9 juni tot en met 25 juni zijn retour
afzender gegaan en de klantenservice van Ziggo vertelde mij die niet meer te kunnen
terugroepen. Mocht u in die weken mij een e-mail hebben gestuurd en deze heeft nog steeds
actualiteit, mailt u hem dan opnieuw. Dan kan ik er tenminste wat mee doen.

Vorig wijkbericht

Bij het lezen van het vorige wijkbericht viel mij op dat het slot van mijn stukje over
Bonifatius ergens tussen mijn computer en het gedrukte kerkblad is verongelukt. Geen enkele
ramp, maar het is nu erg onaf. Daarom dat weggevallen deel nu alsnog opgenomen (sluit dus
aan bij Onderweg nummer 12) en een foto er bij van de Dom in Fulda, waar het graf van
Bonifatius te bezoeken is.
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de Dom van Fulda



Rond de tachtig jaar oud blijft Bonifatius’ gedrevenheid die van de missie. Opnieuw
onderneemt hij een reis naar de Friezen om het evangelie in hun streken te verkondigen. In de
buurt van Dokkum wordt het gezelschap overvallen, het is 5 juni 754, en vindt Bonifatius de
dood. Hij zou daarbij geprobeerd hebben om de slagen van een zwaard af te weren met een
evangelieboek (statenbijbels, zoals sommige schoolprenten ons willen doe geloven, bestonden
toen nog niet). Hoewel door zijn dood daar voor ons meer met Friesland verbonden, heeft hij
feitelijk voor deze landstreek heel weinig betekend en is Bonifatius met name de ‘Apostel der
Duitsers’. Via Utrecht en Mainz wordt Bonifatius’ lichaam uiteindelijk overgebracht naar de
abdij van Fulda en daar begraven.

Ten slotte
Hartelijke en warme groet aan u allemaal! Uw,
ds. Nico Paap

Eredienst
Zondag 16 juli zal bij ons voorgaan Dhr. Leendert Smit. Goede en gezegende dienst gewenst.

Lenie de Boer - Keijzer

Overleden

Op maandag 12 juni overleed ons gemeentelid de heer Jan Kap. Jan was 95 jaar oud en
woonde samen met zijn vrouw Jannie in de Billitonflat. Toen Jan 6 jaar oud was overleed zijn
moeder en werd hij door een tante liefdevol grootgebracht. Zijn militaire dienstplicht bracht
hij voor een groot deel door in Indi€ en hij keerde in 1951 terug. Hij solliciteerde bij Shell en
ontmoette in die periode zijn vrouw Jannie. Zij trouwden in 1956 en woonden op het
Mendelssohnplein. Jan was een echt familiemens en dagelijks wandelen of fietsen was een
van zijn liefthebberijen. Jan was ook een fervent toneelspeler, een 60-jarig erelidmaatschap bij
toneelvereniging 't Masker’ was hun cadeau. Hij was er wat trots op! Daarnaast speelde hij
ook vele jaren de rol van Sinterklaas, niet alleen voor zijn werkgever, maar ook voor de
voetbalclub, de judoclub, enz.

Zij verhuisden vervolgens naar de Madoerastraat, kennissen werden ook hier gemaakt en het
was er een zoete inval. Met het ouder worden kwamen ook de ongemakken. Horen en zien
werden minder voor Jan maar vrienden en kennissen konden een trouwe bezoeker als Jan toch
geregeld verwachten. Naar de kerk gaan werd moeilijk maar de luisterdiensten die werden
bezorgd, waren bij hem geliefd. In 2021 verhuisden Jan en Jannie naar de Billitonflat. Ze
mochten er samen een mooie tijd beleven. Jan is op vrijdag 16 juni op begraafplaats Holy
begraven. Zijn nagedachtenis zij tot zegen.

Wim van Klaveren

Wij gedenken Adrianus Frederik Willem Bastemeijer

(overleden op 15 juni, 87 jaar, Lorentzstraat 62). Aad was een vriendelijke, bescheiden,
betrokken man en hij was recht door zee: hij liet van zich horen als hij dat nodig vond. Hjj
werd geboren en is opgegroeid in Vlaardingen als oudste van vier kinderen. Hij trouwde met
Joke en ze kregen twee dochters. Als man, vader en opa was hij liefdevol, trots en zeer
zorgzaam. Zijn gezin was alles voor hem, familie was heel belangrijk. Aad stond altijd klaar,
had humor en kon ondeugend zijn. Hij was altijd geinteresseerd in mensen. Hij had een grote
liefde voor dieren, in het bijzonder honden. Hij was een gelovig man die altijd meelevend
kerklid is geweest. De laatste jaren leverde hij veel in qua gezondheid, de laatste periode werd
hij zeer kwetsbaar. Hij vond het moeilijk om woorden te geven aan zijn gevoelens. Zijn liefste



wens kon waar worden gemaakt: thuis blijven en vanuit huis uitgedragen worden. Dit was
mogelijk door de liefdevolle zorg van Joke en de helpende handen van thuiszorg.

Op dinsdag 20 juni was het afscheid in de aula van begraafplaats Holy. Aad zal erg gemist
worden, maar er zijn veel dankbare herinneringen. Dat Joke, de kinderen en kleinkinderen
zich gedragen mogen weten door de Nabije en door mensen om hen heen.

Petra Nijboer

Inbraak
Woensdag 28 juni. Vroeg naar de kerk om koffie te zetten voor de koffiemorgen. Bij
aankomst op het kerkterrein zag ik serveerwagen op het plein staan. Mijn eerste gedachte was:
welke sukkel laat die kar buiten staan? Allez, ik neem hem wel mee naar binnen. Bij
binnenkomst kregen we een naar gevoel, want alle deuren en kasten stonden open en in de
gang stonden 2 bureauladen netjes opgestapeld. Verder in de gang bekroop ons wel een heel
naar gevoel, de deur van de consistorie en de stencilkamer waren volledig ingetrapt. Dan eerst
maar een kerkrentmeester bellen, die de politie moet waarschuwen. Toevallig arriveerde nog
een kerkrentmeester, die even de kerk zelf inliep. De consternatie werd toen nog een beetje
groter, toen bleek, dat er aardig wat apparatuur was meegenomen. Agenten waren vrij snel ter
plaatse en hebben alles keurig geregistreerd. Later kwam er een team van de forensische
recherche om eventuele sporen vast te stellen. Helaas moesten we de bezoekers van de
koffiemorgen zoveel mogelijk afbellen om de recherche niet in de weg te lopen. Wij hadden
geen fijne woensdagmorgen en moesten ook nog een groot aantal mensen teleurstellen, die
graag waren gekomen. U zult verder vast nog wel geinformeerd worden over het verdere
verloop van de brutale inbraak en de gevolgen daarvan.

Nel en Jaap Kleijwegt

Afscheid

Na lang wikken en wegen heb ik besloten te stoppen met al mijn werkzaamheden binnen
kerkelijk Vlaardingen. Ik heb 46 jaar!!! met hart en ziel gewerkt in de PGV. Op vele fronten.
Als jeugdouderling, als diaken, als voorzitter wijkdiaconie, als afgevaardigde naar het CvD en
Commissie Maatschappelijk werk, als voorzitter AK en als voorzitter wijk CW. Ook in vele
kerken werkzaam geweest. Maranathakerk, Ichthuskerk en Rehobothkerk. Dit alles heeft te
maken dat ik zolang in het ambt heb gewerkt. 1 jaar ben ik er tussenuit geweest maar men
wist mij daarna weer snel te vinden. Het was voor mij ook geen last. Ik heb het altijd met
plezier gedaan en energie van gekregen. Nu is de energie op.

De laatste jaren ben ik steeds zeer teleurgesteld hoe het reilt en zeilt op centraal niveau. Dit
jaar was voor mij de bekende druppel die de emmer deed overlopen. Vandaar dat ik er nu een
punt achter zet en dat mag volgens mij wel na zo lange periode. Ik ben trots en dankbaar dat
ik de warme en open wijkgemeente Centrum-West heb mogen dienen in diverse taken. Deze
warmte, inspiratie en openstaan voor de medemens heb ik al die jaren op veel plekken in
kerkelijk Vlaardingen gemist.

Bram van der Staaij
Wijkdiaconie

Op woensdag 19 juli a.s. bent u natuurlijk weer welkom op wekelijkse koffiemorgen tussen
10.00 — 12.00 uur. Deze dag stellen we u in de gelegenheid om weer deel te nemen aan de
lunch aansluitend na het koffie drinken. U kunt natuurlijk ook van een van de mogelijkheden
gebruik maken. Voor deelnemers aan de lunch willen we graag, dat u zich even opgeeft. Dat



kan op woensdag en zondag bij de koffieontmoeting. Ook een telefoontje aan een diaken is
goed. Namens de diakenen,
Jaap Kleijjwegt

Verantwoording Wijkdiaconie

Voordat de vakantieperiode aanbreekt, leest u nog even de verantwoording van de maand
juni. Via de kas heb ik 2 giften ontvangen: € 10,00 voor de bloemengroet via Ron Fredriks en
via Joke de Zwart een gift van € 20,00, waarvan de helft voor de bloemengroet en € 10,00
voor de algemene kas. In de bloemenbussen begin juni zat een bedrag van € 45,00. Via de
bank heb ik de volgende giften ontvangen, allemaal voor de bloemengroet: € 50,00, € 20,00
en via de wijkpenningmeester € 10,00.

Van Jaap Kleijwegt heb ik weer afrekening ontvangen van het koffiedrinken op de
woensdagmorgen en afgelopen periode geeft een positief saldo van ongeveer € 60,00. Ik had
dit niet verwacht. De enkele keer dat ik er kom, is het er gezellig. En het voorziet ook een
behoefte. U moet maar eens op de koffie komen.

Ik wil weer ledereen bedanken voor uw bijdrage aan de wijkdiaconie. En u een fijne en mooie
zomerperiode, op vakantie of thuis, toewensen. Wilt u een gift geven, dat kan op
bankrekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West.
Met een vriendelijk groet,

Arie Noordhoek

‘Product van de maand’ voor de Voedselbank

Ook deze maand rekent de Voedselbank weer op u. Het product van de maand juli is:
broodbeleg. We denken dan aan jam, chocoladepasta enz. Eigenlijk alles wat op de boterham
kan en houdbaar is. Zaterdag 15 juli staat de deur weer open om uw gift te brengen of om een
kopje koffie te drinken. Of zondag 16 juli voor of na de dienst. Vorige maand juni hebt u
ongeveer 80 pakken pasta gegeven en daar zijn ze bij Voedselbank erg blij mee. En
uiteindelijk de klanten ook. Bent u niet in de gelegenheid om het product van de maand
brengen, dan kunt ook een bijdrage leveren via de webwinkel of een donatie overmaken naar
bankrekeningnummer: NL78 RABO 0310194660 ten name van Stichting Voedselbank
Vlaardingen. Namens de klanten en vrijwilligers van de Voedselbank, hartelijk bedankt.

Arie Noordhoek

Wijkkas

In de maand juni werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening
werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de
wijkkas diaconie. Via Adri van Vliet en Bram van de Staaij werden giften ontvangen van €
10. En via Lenie de Boer werd een gift van € 20 ontvangen.

Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand mei bedroeg € 42,58 (1,28 ton).
De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 14 en 15
juli aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud
papier te blijven inleveren. Ook kunt u kleding en dergelijke inleveren voor Dorcas. Alle
gevers en medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,

Paul Faas, wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928



Bedankje
Fijn om weer thuis te zijn na een revalidatieperiode van tien weken in de Marnix. Fijn, dat er
zoveel gemeenteleden aan mij gedacht hebben door middel van kaarten, bloemen en de vele
bezoekjes. De bloemen uit de kerk, die ik al snel na thuiskomst kreeg, maken alles weer
mooier, hoewel ik even heb moeten wennen. Ik hoop ook weer snel naar de kerk en naar de
koffieochtend te kunnen komen.

Hartelijke groet van Joke van Vliet - van der Wilde

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET
TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.

Er is ook een meldpunt om een overlijden door te geven en dat telefoonnummer geldt voor de
hele Protestantse Gemeente Vlaardingen: 06 30137975. In het geval dat u dit nummer belt,
wordt u zo goed mogelijk verder geholpen.



